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UNIFIL Vereniging

www.unifilvereniging.nl			 
info@unifilvereniging.nl

Sociale media NUV 
facebook.com/UnifilVereniging
facebook.com/ned.unifil.vereniging

De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) 
is in 1999 opgericht en is in principe 
alleen vóór Unifillers, Dutchbatt en 
Dutch Infantry Coy en hun familieleden. 
De NUV heeft zich voor de periode 2016-
2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een 
groot goed ervaren en is de basis van 
onze vereniging. De NUV ondersteunt 
dit door ontmoetingsmomenten te 
organiseren of te ondersteunen met 
faciliteiten. SHARING MOMENTS! Lid 
zijn van onze vereniging moet voelen 
als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 
en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, 
versterkt de onderlinge band en heeft 
een duidelijke en positieve uitstraling 
naar onze omgeving. Het draagt bij 
aan de herkenning en erkenning van 
UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL 
veteranen. Iedere vijf jaar wordt door 
de NUV een grote landelijke reünie 
georganiseerd.

Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de 
kaart te houden en te bewaren voor 
de toekomst. De NUV streeft naar een 
genuanceerd beeld van de missie, haar 
veteranen en hun ervaringen. Goede 
contacten en samenwerking met de 
pers/media, Defensie, ons eigen 44 
Pantserinfanteriebataljon RI JWF, orga-
nisaties voor veteranen en bijv. militaire 
musea zijn essentieel. Het verenigings-
blad Dubbel Vier verschijnt eens per 
drie maanden en wordt breed gelezen! 
De vereniging heeft een eigen website 
en is actief op sociale media. Actueel 
nieuws over activiteiten, veteranenda-
gen en veteranen in het algemeen dra-
gen bij aan verbondenheid. Er is een 
factsheet ontwikkeld met achtergrond 
en informatie over de missie. De ambitie 
is om in de komende jaren te zorgen 
voor een database met gegevens, 
feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, 
kaarten, foto’s van posten en materieel 
en mensen, etc.

Belangenbehartiging 
Binnen de mogelijkheden die het be-
stuur heeft, informeert de NUV instan-
ties zoals Defensie, de IGK (tevens belast 
met veteranenzaken), de defensieom-
budsman, politici, organisaties voor ve-
teranen etc. en stelt als dat nodig is de 
specifieke omstandigheden van onze 
veteranen aan de orde. We willen luis-
teren naar dat wat er leeft en goede, 
functionele contacten hebben met onze 
leden en alle betrokkenen. In de komen-
de vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE 
belangenbehartiger van én voor alle 
Unifillers.

Representatie
De NUV komt binnen haar 
mogelijkheden op voor de belangen 
van Unifillers. Daarbij streven wij naar 
herkenning, erkenning en waardering. 
Periodiek overleg vindt plaats met het 
Ministerie van Defensie, de Politiek, 
RI JWF, het Veteranen Platform (VP), 
het Veteraneninstituut (VI), De Basis, 
gelijkgestemde veteranenorganisaties, 
het VFonds, het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie, etc.

Herdenken 
De negen oud collega’s, wier namen op 
het UNIFIL monument in Havelte staan, 
hebben tijdens onze missie het hoog-
ste offer gebracht, hun leven. Unifillers 
hebben daar het diepste respect voor. 
Zij en hun families/nabestaanden ver-
dienen voor altijd ons respect en onze 
aandacht. Nabestaanden worden meer 
betrokken bij activiteiten. Wij geven 
zichtbaar blijk van respect door bij de 
jaarlijkse herdenkingen in Amsterdam, 
Loenen en bij het Monument te Havel-
te als eenheid of delegatie aanwezig te 
zijn. Betrokken, trots en representatief! 
Unifillers worden in toenemende mate 
gevraagd om te fungeren als erewacht 
bij een uitvaart met veteranen-eer van 
een overleden Unifiller. 

Ondersteuning 
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen 
(LZV) kent een nuldelijnsondersteu-
ning component. Het VP is opgedra-
gen de nuldelijnsondersteuning uit 
te voeren en voor de toekomst te ver-
ankeren. Nuldelijnsondersteuning is 
steun dichtbij, Unifillers die dus andere 
Unifillers helpen. Op de website en 
in de Dubbel Vier staat een overzicht 
van de landelijke dekking van onze 
nuldelijnsondersteuners.  

Ereleden NUV
Louis Verhoeven 	(2013)
Berry Diestelhof 	 (2016)
Hans van Lent 	 (2016)

Bestuursleden NUV
Voorzitter (a.i.):  Sjak Neelen
voorzitter@unifilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten
secretaris@unifilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie: 
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Ericalaan 16, 6086 CV  Neer
Tel. 06-21535205

Lid bestuur (Merchandising en 

De activiteiten van de NUV worden mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
het vfonds.

activiteiten): Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
tel. 0575-520435

Lid bestuur (activiteiten): Joop Hoek
activiteiten@unifilvereniging.nl 
Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV
Redactie Dubbel Vier:  Kees Hendriks
redactie@unifilvereniging.nl
tel. 06-46555977

Social Media: Hans van Lent

Adviseur nuldelijnsondersteuning: 
Erik van Till

Nuldelijnszorg en Sociaal Fonds: 
Cees van Ingen

Commissie van Beroep: Fred Krijnen, Marvin 
Kuiper, Jan van Halen
cvb@unifilvereniging.nl 

Webmaste: www.unifilvereniging.nl
Bart van Lier, Pieter Mielen, Sjak Neelen, 
Dick Bronder
webmaster@unifilvereniging.nl
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Van de voorzitter (a.i.)

Beste Unifiller, geachte lezer,

Ik ben blij dat deze Dubbel Vier u weer heeft bereikt. Kees Hendriks en zijn mede 
redactieleden/ schrijvers/fotografen zijn er in geslaagd om ook deze editie bij 
de drukker te krijgen. Wat ik van kees heb begrepen wordt is er nu meer kopij 
voorhanden als bij de vorige editie. En we hebben meer voorbereidingstijd gehad 
om hem samen te stellen.

Op de vorige juni editie waren een aantal puntjes van kritiek. Te dun (20 in plaats van 
28 bladzijdes) te veel wit, geen diepte interviews, dezelfde cover foto als in 2014, te 
laat en zo voort. Dat is allemaal kritiek die we ons allen ter harte nemen als over de 
opmaak, taalgebruik, typefouten, presentatie en tijdige verzending van de Dubbel 
Vier gaat. Maar de bal ligt bij u als lid en lezer als het blad divers, breder uitgemeten, 
diepte interviews, en inhoudelijk anders moet. Wij zijn geheel afhankelijk wat u 
ons aanreikt. We kunnen het zelf niet verzinnen wat u kunt aanleveren. Een schat 
aan kopij zoals wij dat noemen. Daarom doen wij bij deze weer een beroep op u 
om kopij aan te leveren. Foto’s uit de oude doos op te snorren. Of de redacteur te 
bellen met een uitzonderlijk waar gebeurd verhaal uit het heden of het verleden 
welk UNIFIL gerelateerd is. Zonder uw bijdrages blijft het een dun blad, en is mijn 
aandeel in de bijdrage aan kopij het grootste.

Inmiddels hebben we op 5 juni het hoofdkwartier van Warchild bezocht. Als je voor 
de deur staat denk je: alweer zo’n een mooi kantoorgebouw dat door een organisatie 
wordt gebruikt. Dat kost een paar centen. Maar toen we binnen waren op de eerste 
verdieping kregen we een geheel andere indruk. Een grote werkplek voor 300 
medewerkers en vrijwilligers die diverse disciplines beoefenen. Sober ingericht met 
de mededeling dat ze als stichting veel meubilair, stoffering, kantoorartikelen etc. als 
donatie ontvangen uit diverse hoeken van het land. We werden ontvangen in een 
spreekkamertje met een landen naam door Gwen Buijteweg en Marlous Wensveen. 
De kamer was opgebouwd en ingericht met hergebruikte materialen. We voelden 
ons er direct thuis. We spraken over UNIFIL en de vereniging, en zij over Warchild. We 
hadden meteen een klik dat we iets voor elkaar kunnen betekenen in een win-win 
situatie. Voor de 12 safe shelters in libanon kunnen we fundraising gaan doen of een 
shelter adopteren. We hebben toegezegd dat we er over gaan nadenken en dat we 
voor het einde van het jaar uitsluitsel geven. Lees meer in het artikel van Verdi in 
deze DV. 

Ik had me zaterdag 16 juni in Doetinchem zelf op een uitstapje getrakteerd. Een leuk 
uitstapje voor menig NUV lid want ik zie ook nieuwe gezichten uit onze vereniging 
die hun ervaringen delen met elkaar over andere activiteiten die we organiseren 
zoals de motortoertocht en de oefening Blauw Koord. Midden in de stad voor het 
stadhuis. De keukentafel vol met etenswaren en frisdrank in het zonovergoten 
Doetinchem bleef de hele middag volstaan. Dat deed mij denken aan de keuken 
prefab bij de Charlie op CP 7-4 waar van s ’morgens vroeg tot s ’avonds laat de 
tafel gedekt stond. Waar ik me over verbaas is dat Joop Hoek met zijn mannen 
professioneel opbouwen en afbreken. Ze doen dat of het een wekelijkse bezigheid 
is. Alle lof voor deze NUV leden die onze activiteiten mogelijk maken. Ik ben er trots 
op dat we dit soort activiteiten met het juiste witte materiaal kunnen organiseren. 
En voor mijzelf is het gewoon een leuke dag om onze leden te kunnen ontmoeten, 
en een praatje te maken om te horen hoe men het veteraan zijn beleefd op deze 
dagen.

Woensdag 4 juli was ik door de adviescommissie uitgenodigd om mijn aandeel in 
het advies te leveren. Met Jan Leenslag had ik in Vught een aangename ontmoeting. 
Bij het schrijven van dit artikel zouden nog een paar mensen uitgenodigd worden. 

Colofon

Dubbel Vier, uitgave van de Nederlandse 
UNIFIL Vereniging

Jaargang 19, nr. 3, september  2018 
 
Oplage 1.300 stuks

Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@unifilvereniging.nl

Adreswijzigingen
Alleen schriftelijk doorgeven aan:
Ledenadministratie NUV 
S. Neelen
Ericalaan 16
6086 CV  Neer

Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging 
en adverteer in de Dubbel Vier. De 
Dubbel Vier wordt niet alleen thuis door 
de leden van de vereniging gelezen, 
maar is steeds meer te vinden in 
openbare en veteranengelegenheden.  
Dat maakt het nemen van een adverten-
tie des te interessant voor u/uw bedrijf. 
Laat u informeren over de mogelijk-
heden redactie@unifilvereniging.nl en 
penningmeester@unifilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen 
en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij 
het aanleveren van foto’s: graag in 
voldoende formaat in verband met de 
drukkwaliteit. 

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden stukken in te korten of om 
er veranderingen in aan te brengen.

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 
noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 
bestuur weer te geven.

Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan 
met bronvermelding en toezending 
van een exemplaar aan adres van de 
secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan 
vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 4-2018 
is 17 november 2018Lees verder op pagina 4 >>
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De gesprekken zijn dan voor september afgerond.  Ik ben 
benieuwd wat in het adviesrapport staat. De aanpak van het 
gesprek gaf mij de indruk dat dit Jan zijn dagelijks brood was. 
Zodra het werkstuk is afgerond treden we ermee naar buiten.
Een week later was ik op woensdag uitgenodigd om kennis 
te maken met de Regimentsraad. Ik wist niet wat ik er van 
moest verwachten. In feite komt het er op neer dat de actief 
dienende militairen van het 44ste Painfbat en de postactieven 
bij elkaar zitten om de tradities van het regiment te bewaren 
en activiteiten te ontplooien. Na afloop stond nog een nadere 
kennismaking met de RC Dennis Bachrach en RA Bart Lambriks 
gepland. De vergadering liep uit het tijdschema en beide 
heren moesten na afloop in vliegende vaart naar Utrecht voor 
een volgende afspraak. Militairen heden ten dage zijn heel 
druk en hebben een volle agenda.

Omdat ik toch tijd over had in mijn reisschema heb ik ook nog 
even onze van een parasprong herstellende Ralph Emmel in 
Lelystad bezocht. Een graag geziene gast in onze vereniging. 
Stuur hem een kaartje bij gelegenheid. Het gaat nog even 
duren voordat hij weer helemaal de oude Ralph is.

En dan de vierdaagse. Met dertien man aan de start verscheen 
de UMG als peloton. En in het wandel veld veel UNIFILLERS 
die individueel mee lopen. We stonden om 8.50 uur langs 
de route in Cuijck opgesteld om de leden van de UNFIL 
MARCHING GROUP  te kunnen ontmoeten. Ook de vierde dag, 
op vrijdag was het weer erg warm. Ze waren niet te benijden 
qua temperatuur. Maar wel voor de deelname. Mensen wat 
een feest. We zijn nog in Malden geweest en in Nijmegen tot 
aan de binnenkomst. Je proeft de wandelsfeer. Iedereen is 
bezig met de vierdaagse zowel de lopers als de bezoekers. Het 
is een aanrader om mee te lopen of in ieder geval een keer te 
bezoeken. Van diverse kanten kreeg ik de vraag of ik volgend 

jaar mee zou lopen. Na afloop waren er diverse mensen 
overtuigd dat ik in 2019 mee zou doen aan de vierdaagse. Ik 
heb het gezien. Zonder een goede voorbereiding is dat een 
kansloze missie. Wandelen en de vereniging besturen gaan 
niet door dezelfde deur. Wellicht dat ik de vierdaagse 2019 ga 
bezoeken, maar niet lopen.

Uit mijn en andere bijdrages aan dit blad blijkt dat onze 
vereniging leeft bij de gratie van de activiteiten die we 
organiseren maar ook zelf bezoeken. Blijf niet aan de zijlijn 
staan en ga er op uit. Geniet van deze leuke UNIFIL gerelateerde 
activiteiten en gun je zelf ook een leuke dag eventueel met je 
partner en of kinderen. Iedere keer als ik veteranen ontmoet 
uit onze of andere missies is het een feest van herkenning. 
Met respect treden we elkaar tegemoet en schudden elkaar 
de hand.

Dat ontmoeten heeft nog een ander positief effect. Als je 
mensen persoonlijk ontmoet is dat een heel andere dynamiek 
als mensen aan de telefoon spreken of mailen. En als we elkaar 
kennen krijgen we alles voor elkaar wat we in ons leven willen 
bereiken. Als bestuurslid en voorzitter van deze vereniging 
blijkt niet veel onmogelijk te zijn als je maar de juiste mensen 
kent, en gewoon vraagt wat je zou willen bereiken.

Ik wens u veel leesplezier en zeg tot ziens op een van onze 
talloze activiteiten die ik wil gaan bezoeken.
Met Blauwe groet,

Sjak Neelen
Voorzitter (ai)

War Child

Op dinsdag 5 juni j.l. hebben we een bezoek gebracht aan het 
hoofdkantoor van War Child in Amsterdam. Dit bezoek is een 
gevolg van de eerdere donatie die we als Nederlandse UNIFIL 
Vereniging hebben gedaan aan War Child. 

In 2016 is het idee ontstaan om iets voor Libanon te doen. 
We zijn toen als vereniging begonnen met de verkoop van de 
zogenaamde “landenpin Libanon-Nederland” de opbrengsten 
daarvan zouden ten goede komen aan Libanon. Op advies 
van de toenmalige zaakgelastigde van Libanon, Mevrouw 
Abir, is in maart 2017 een bedrag van €2700,- gedoneerd aan 
War Child. 

War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 
oorlogskinderen en het verwerken van hun ingrijpende 
ervaringen. Zij doen dit door het creëren van een beschermde 
omgeving, het bieden van psychosociale hulp en het verzorgen 
van praktisch onderwijs. De organisatie richt zich er op de hulp zo 
dicht mogelijk bij de kinderen te brengen en zo veel als mogelijk 

gebruik te maken van (bekende) lokale capaciteiten, dit vergroot 
de toegankelijkheid voor de kinderen. Op de website van War 
Child ( https://www.warchild.nl) is veel informatie te vinden over 
de aanpak en uitvoering van hun hulpprogramma.

Terug naar ons bezoek. Nadat de eerste contacten waren 
gelegd d.m.v. de gift wilden we zien in hoeverre we als 
NUV een meer blijvende bijdrage kunnen leveren aan dit 
maatschappelijk zo belangrijke hulpverleningsplan. Op 5 juni 
hadden we een afspraak met Gwen Buijteweg en Marlous van 
Wensveen, beiden van War Child. We werden allervriendelijkst 
ontvangen, waarbij we een goede uitleg kregen over de 
werkwijze van de hulporganisatie. 

Het streven van War Child is erop gericht (financiële) 
middelen rechtstreeks bij de doelgroepen te brengen en 
zo weinig mogelijk geld te verspillen aan “reisjes” en allerlei 
overheadkosten. Op het hoofdkantoor wordt gewerkt met 
heel veel vrijwilligers. De organisatie staat erom bekend dat ze 
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een laag kostenniveau hebben.

War Child is erg afhankelijk van donaties, sponsoring etc, 
etc. Tijdens ons gesprek hebben we gesproken over de 
mogelijkheden die we als NUV hebben om hun te helpen. Er 
worden zowel landelijk als regionaal/lokaal allerlei activiteiten 
ontplooid waarbij sponsors worden gezocht, bijvoorbeeld 
mudraces. Op dit moment wordt er een sponsoractie gestart 
voor beklimming van de Kilimanjaro. (https://www.warchild.
nl/kili-challenge).

Als NUV willen we graag bijdragen aan daadwerkelijke hulp 
aan deze, in onze ogen, goede organisatie. We zoeken naar 
mogelijkheden om samen met de organisatie van War Child 
projecten te starten met als uiteindelijk doel fondsenwerving. 
Gwen en Marlous toonden zich bijzonder enthousiast over 
onze positieve houding t.o.v. War Child en hebben ook van 
hun kant medewerking (publiciteit, adviezen, etc) toegezegd. 

Sjak Neelen en Verdi van Hilten

Van de redactie

Beste Blauwe baret,

Voor u ligt een vers exemplaar Dubbel 4! En een goed gevulde, 
dat mag gezegd. Met dank aan de vele inzendingen, dat geeft 
den burger moed he? Want eerlijk gezegd; Voor en door de 
blauwe baretten, dan verwachten we wel wat van elkaar. En 
dat is gelukt! 

Deze D4 dan? Hierin blikken wij uiteraard terug op de 
fantastische veteranendag. Een goede sfeer, fijne catering, veel 
te zien, een prachtig zonnetje, wat wil een baret nog meer? 
Verder uitgebreid aandacht voor o.a. Warchild, daarnaast een 
mooi historisch artikel waarin onze YP eens vanuit een ander 
perspectief wordt belicht en een interview met een militair 
student (VEVA) met Libanese roots.

Het volgende nummer zal in december, voor de feestdagen,  
weer op de mat verschijnen. Denken jullie mee aan een mooie 
bijdrage? Kijk eens terug op jouw Libanontijd. Hoe stond de 
kerstboom erbij? Wie speelde Sinterklaas? Wie was de zwarte 
Piet, nog in originele schmink wellicht? Oud en Nieuw, hoe 
verliep deze tijdens jouw periode in Libanon? 

De lol in het maken van dit blad is in ieder geval het 
enthousiasme mee te krijgen van onze oude maten. In verhaal 
of Foto-vorm, dat maakt niet uit. Met nadruk, het is een blad 
voor en door de Blauwe baret en altijd op vrijwillige basis. We 
doen dit naast onze reguliere arbeid en werkzaamheden. Wat 
wil ik hier mee zeggen? Dat we het tof vinden om samen met 
onze maten dit blad te vullen, te maken en te delen met elkaar!

Veel leesplezier!
Kees Hendriks

Oproep 
Warchild Commissie

Als bestuur van de NUV willen we graag een 
samenwerkingsverband aangaan met de organisatie die 
zo’n grote zorg heeft voor kinderen in het land dat ons 
allen zo dierbaar is, Libanon. We willen dat NIET doen 
door eenvoudigweg regelmatig/ jaarlijks een donatie te 
doen. Eerder willen we dit bereiken door activiteiten te 
ontplooien die bijvoorbeeld met behulp van sponsoring 
of op een andere manier geld opleveren en waarbij leden 
van de NUV actief (of passief ) kunnen worden betrokken. 

Omdat we ons ervan bewust zijn dat dit een activiteit is 
die we er als bestuur niet even bij kunnen doen, hebben 
we besloten dat we een dergelijke samenwerking alleen 
in gang kunnen zetten als we hier een speciale commissie 
War Child voor in het leven roepen. 

Je voelt je aangesproken? Of wil toch iets meer weten? 
Bel of mail gerust! 
voorzitter@unifilvereniging.nl 
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FEITEN EN CIJFERS

NATIONALE CONTEXT

Libanon heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een enorme toestroom van 
vluchtelingen. Het land herbergt op dit moment rond de 1,1 miljoen geregistreerde 

Syrische vluchtelingen . Bijna de helft van deze groep betreft kinderen en jongeren. 
Ook wonen er ruim 1,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen – 3% van de totale bevolking – in de twaalf 
vluchtelingenkampen die Libanon telt. Deze significante bevolkingsstijging heeft een negatief effecten op de 
toch al zwakke infrastructuur van het land en leidt tot spanningen tussen de Libanezen en de nieuwkomers. 

De verkiezing van president Michel Aoun in oktober van 2016 maakte een einde aan de twee jaar durende politieke impasse en bracht 
meer stabiliteit.

AANTAL 
DEELNEMENDE

KINDEREN

97,411
 48.632   48.779

 

AANTAL 
DEELNEMENDE  

OUDERS 

41,936
 
34.964

  
6.972 

KINDEREN 
GETROFFEN DOOR 
CONFLICTSITUATIES

1,1 MILJOEN

LAND INFORMATIE BROCHURE - LIBANON AUGUSTUS 2018

Augustus 2018

Het waarborgen van fundamentele kinderrechten van 
vluchtelingenkinderen en Libanese kinderen. 

LIBANON 
TOTALE BEVOLKING 6 MILJOEN
TOTALE BEVOLKING <18: 1,3 MILJOEN 
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DE SITUATIE VAN DE KINDEREN

Kinderen van alle rangen en standen in Libanon groeien op in 
onzekerheid. Ten minste 1,4 miljoen kinderen lopen het risico 
op fysiek geweld of om gescheiden te worden van familie. Vele 
vluchtelingen krijgen geen verblijfsstatus. Ouders kunnen 
daardoor moeilijk werk vinden om in het onderhoud van hun 
familie te voorzien. Kinderen lopen daardoor het risico op 
kinderarbeid, als smokkelaar te worden ingezet of op jonge 
leeftijd te worden uitgehuwelijkt.

Gevluchte kinderen in Libanon, uit zowel de Syrische als de 
Palestijnse gemeenschappen, hebben veelal geen toegang tot 
onderwijs. Een geschatte 377.000 Syrische vluchtelingen zijn 
uitgesloten van formele en informele onderwijsprogramma’s. 
Internationale organisaties werken samen met het Ministerie 
van Onderwijs om hier wat aan te doen. 

WAT WIJ DOEN

War Child Holland is sinds 2012 actief in Libanon vanwege 
de gevolgen die de oorlog in Syrië heeft op het land. War 
Child is lid van een psychosociale werkgroep in Libanon 
en levert bescherming en psychosociale hulp aan Syrische 
vluchtelingenkinderen. Onze diensten zijn ook toegankelijk 
voor een significante groep van kinderen en jongeren van de 
Palestijnse vluchtelingengemeenschap alsmede de Libanese 
bevolking. 

Wij werken eraan om zo veel mogelijk mensen te bereiken met 
onze programma’s – inclusief ouders en andere volwassenen die 
een rol spelen in het leven van kinderen. In onze ‘Safe Spaces’ 
kunnen kinderen bijkomen van hun vluchtelingenervaringen en 
krijgen zij hulp bij het verbeteren van hun psychosociale welzijn. 

ONZE PROJECTEN

Time to Be a Child
Een project dat gericht is op het bouwen van ‘Safe Spaces’. Dit 
is een een plek waar kwetsbare kinderen in een vreedzame 
omgeving kunnen spelen, leren en zich ontwikkelingen.

Back to the Future
Een onderwijsinitiatief van verschillende ngo’s voor gevluchte 
Syrische kinderen die zijn getroffen door het conflict.  

Sports and Humanitarian Assistance (SaHA) 2
Samenwerkingsproject dat voetbal gebruikt als middel 
om kinderen en jongeren van verschillende Libanese 
gemeenschappen samen te brengen.

Can’t Wait to Learn
Wereldwijd onderwijsprogramma om oorlogskinderen 
kwaliteitsonderwijs te bieden, ongeacht waar ze wonen. 
De kinderen spelen educatieve games op tablets die zijn 
gebaseerd op het onderwijsprogramma van dat land. Zo leren 
zij op een effectieve en speelse manier. 

Caregiver Support Intervention
Project dat enerzijds gericht is op het welzijn van ouders 
en verzorgers en anderzijds op het verbeteren van hun 
opvoedingsvaardigheden om zo het psychosociale welzijn van 
Syrische vluchtelingenkinderen te bevorderen. 

Child Friendly Spaces
Een beschermingsinitiatief om kinderen veilige plekken te 
bieden waar zij toegang hebben tot psychosociale hulp en 
kunnen deelnemen aan recreatieve activiteiten.

Kwetsbare jongens en meisjes helpen om toegang 
te krijgen tot onderwijs 
Initiatief om 2.500 kansarme kinderen onder de vijf jaar 
vroegschoolse onderwijsmogelijkheden te bieden. 

KINDVERHALEN
Een nieuw leven voor Nour 
Toen de Syrische Nour nog maar zeven jaar was dwong de 
oorlog in haar land haar te vluchten. Het geweld escaleerde 
zodanig dat haar familie het niet meer aankon. Ze woont nu 
in Libanon waar ze werkt aan de ververwerking van haar 
traumatische ervaringen.

Nour kan zich haar leven in Syrië nog levendig voor de geest 
halen – inclusief de bombardementen en het geluid van de 
overvliegende vliegtuigen. Ze herinnert zich het bezoek aan 
haar grootmoeders huis om afscheid te nemen. “Mijn oma had 
een toetje voor me gemaakt,” herinnert Nour. 

“Ik huilde bij elke hap die ik at, want oma 
had het voor mij gemaakt en ik had geen 
idee of ik haar ooit weer zou zien.”

Nour had het bij aankomst in Libanon moeilijk. Ze miste haar 
achtergebleven familieleden en voelde zich allerminst thuis. 
Maar toen Nour het lokale Social Development Centre leerde 
kennen – een plek waar War Child psychosociale hulp biedt 
aan kinderen geraakt door oorlog – ging het langzamerhand 
steeds beter met haar. 

Hier leerde Nour haar beste vriendin Raghad kennen. De twee 
zijn nu onafscheidelijk – en Nour voelt zich weer een normale 
twaalfjarige. “Raghad voelt meer als een zus dan een vriend”, 
zegt Nour.

LAND INFORMATIE BROCHURE - LIBANON AUGUSTUS 2018
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4-Daagse verslag

Terugblik op het grootste wandelevenement ter wereld:

De 4-Daagse is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij je, als deelnemer in het Unifil-detachement, weer even terug 
bent bij je “oude baas” Defensie. Er worden 'n aantal dingen wel voor je geregeld, andere zijn niet te regelen. Maar het doet 
ontzettend goed om met je makkers aan de tocht te beginnen. De 4-Daagse van 2018 liet zich prima samenvatten in drie 
woorden: teamgeest, grensverleggend en een geweldige sfeer!

Onze verzorger Henk Schoenmakers

Op maandagmorgen weer vroeg op stap om naar Kamp 
Heumensoord in Nijmegen te gaan en daar je wandelmaten 
weer te zien. Rond 08.00uur op het kamp aankomen en als 
eerste een plekje zoeken in een van de vele tenten. Deze 
tenten zijn ingedeeld per land van herkomst en vervolgens 
opgedeeld door middel van tussenschotten in slaapzalen 
met stapelbedden. Als groep hadden wij een ruimte met 14 
bedden, 1 houten tafel met 2 banken. 

Door het warme en droge weer in de weken vooraf was het 
dit jaar zeer stoffig met, zo nu en dan, een kleine zandstorm 
op het kamp.  Dat is weer eens wat anders dan een grote 
modderpoel van enkele jaren terug. Iedereen is dan ook weer 
blij om een weekje te mogen genieten van de charmes in het 
beleven van de 4-Daagse op deze manier. 

Tegen de middag was onze ploeg compleet. Dit jaar bestond 
het detachement uit 12 personen.

Voor Ruud was het zijn eerste vierdaagse alwaar hij zowel 
voorzitter als detco was en dit was best spannend voor hem. 
Je zou denken dat een evenement wat al 101 keer eerder 
georganiseerd is dat moet toch probleemloos en als vaste prik 
verlopen?

Niets is minder waar. Elk jaar zijn er toch weer wijzigingen 
of momenten van overleg nodig. Als detco ben je dan de 
aangewezen man om dit in te schatten en op te lossen. In de 
loop van de week bleek dat Ruud zijn zaakjes goed in de hand 
had. Dit naar alle tevredenheid van de hele ploeg. De hele 
week was de sfeer zeer goed, de stemming gezellig, het moreel 
hoog, wat kon je als detco meer vragen? Het geheel is zowel 
sportief als organisatorisch goed verlopen, met dank aan deze 
detco Ruud. “Hij krijgt dus hier voor een onvoldoende, oh nee 
toch niet”

Na deze maandag wat rondgehangen te hebben op het 
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kamp of wellicht even naar de feesten in 
Nijmegen geweest te zijn, valt de avond. 
Je kleding en rugzak liggen klaar voor 
de volgende ochtend maar……Het bed 
is toch iets harder dan je gewend bent. 
De gezellige feestmuziek in de biertent 
staat op vol vermogen. De temperatuur 
in de tent, zonder airco of ventilatie, is 
iets te hoog. Als ervaren oude rot weet 
je dat je eigenlijk moet gaan slapen 
maar de andere detachementen, met 
wat jeugdiger volk, denkt er nog anders 
over. Geweldig, Heumensoord, we 
hebben er zin in. Vier dagen wandelen 
in de warmte maar ook de warmte en 
vriendschap van je maten ervaren.

Op dinsdagmorgen vroeg op, na een 
korte en slechte nacht te hebben 
geslapen op de slaapzaal. Was al weer 
vergeten hoe dat was. De wekker stond 
op 03.00uur. We startten deze eerste 
dag met 12 man. Berend had vooraf 
aangegeven last van een oude blessure 
te hebben. Hij wilde deze 102e  starten 
en rustig aankijken of de blessure 
problemen zou geven. Helaas, maar een 
juiste beslissing, moest hij de eerste dag 
al stoppen. De saamhorigheid is altijd 
groot en ondanks de vermoeidheid kan 
je wat van mekaar hebben. Het uitvallen 
van één van je maatjes is dan altijd zuur 
voor de hele groep.
Op de eerste en tweede dag loopt de 
route van de 40km voor militairen over 
de Wedren. Na het passeren er van zijn 
de burgers klaar maar mogen wij nog 
5km doorlopen naar het Kamp. Om 
toch een rustmoment in te lassen gaan 

we deze twee dagen naar de stand 
van het V-fonds. Deze bevond zich op 
een rustige plek in de mediahoek. We 
werden hier zeer gastvrij ontvangen en 
we bleven hier, onder het genot van een 
biertje of frisje, een half uurtje zitten.

De volgende dagen was het elke ochtend 
vroeg op maar gaande de week gaat het 
door gewenning en vermoeidheid beter 
met slapen. Ook al zijn het elke nacht 
maar enkele uurtjes. Op vrijdag was het 
zelfs al om 02.30 uur opstaan. Deze dag 
is de start een uurtje eerder. Het aantal 
kilometers voor de militaire afstand is 
deze dag ruim 48. Alle dagen liepen 
we, dankzij een goede conditie, vlot 
en met een vrij hoog tempo. We waren 
ruimschoots op tijd binnen.

Op de laatste dag zitten onze kilometers 
erop als we aankomen op de militaire rust 
Charlemagne. Dit is aan het begin van de 
Via Gladiola en op een 5km afstand van 
de Wedren. Alle detachementen worden 
geacht om hier op een vastgestelde tijd 
zicht te melden om, vooraf gegaan door 
een muziekkorps, deel te nemen aan het 
defilé.  Dit jaar had Ruud besloten om 
onze medailles hier uit te reiken in plaats 
van op Heumensoord. Reden hier voor 
was dat onze senior van de wandelgroep 
en donateur van de UNIFIL vereniging, 
André de Waal, zijn 40ste deelname 
op zijn naam had geschreven. Bij deze 
medaille werd door de aanwezige 
voorzitter a.i. van de Nederlandse 
Unifil Vereniging, Sjak Neelen, nog een 
schildje van de vereniging uitgereikt om 
dit heugelijk feit voor de eeuwigheid 
vast te leggen.

Elk jaar is er één groepsprijs. Deze 
was dit jaar bestemd voor Henk 

Schoenmakers. Als verzorger ging hij dit 
jaar voor de vijfde keer mee. Hij heeft 
iedereen verbaasd wat hij in zijn eentje 
klaar heeft gespeeld. Hij heeft zelfs de 
route van de hele 4-Daagse verkend 
in de weken voor het evenement. En 
vervolgens elke avond als vraagbaak 
voor andere verzorgers van de diverse 
detachementen gefungeerd. Dit omdat 
bij de briefing van de detco’s de nadruk 
werd gelegd op de regels dat verzorgers 
geen gebruik mogen maken van GPS 
apparatuur maar uitsluitend van de 
door de organisatie verstrekte kaarten. 
Op deze regel, als ook de regel dat 
het verzorgers verboden is gebruik te 
maken van andere vervoermiddelen 
dan de fiets, zou extra gecontroleerd 
worden. Overtreding kan leiden 
tot diskwalificatie van het gehele 
detachement. Maar zoals gezegd was 
iedereen vol lof over de wijze waarop 
Henk de verzorging van ons heeft 
gedaan. Ogenschijnlijk onvermoeibaar 
regelde hij op de rustpunten een plekje 
in de schaduw en voorzag in hoog 
tempo iedereen van soep, drinken en 
eten.

Deze 4-Daagse heeft zich gekenmerkt 
als een bijzondere editie met name 
in gezelligheid, diepgang, humor, 
warmte, mooie groep, goed tempo en 
vriendschap met als hoogtepunt: dag 1 
t/m 4.

“ Wandelen is de haast uit je hoofd halen 
en kijken wat er over blijft “

Tot volgend jaar allemaal, we kijken al 
weer uit naar 2019 !

 (Geschreven “gezamenlijk” door de deelnemers van 
2018)
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Verplaatsing onder pantser, het ontstaan van de YP-408
Op 12 mei 1940 werd prinses Juliana en haar gezin in een gepantserde geldauto van De Nederlandsche Bank naar IJmuiden 
gereden om vervolgens met een Brits marineschip naar Engeland te varen. Na de oorlog beschikte de Koninklijke Marechaussee 
over voertuigen speciaal bestemd voor het in veiligheid brengen van leden van het Koninklijke Huis: scoutcars en later half-
tracks. Voor deze taak werd in 1955 het G-Eskadron opgericht waarbij vanaf 1958 de half-tracks werden vervangen door YP-408 
pantserwagens. Maar de YP-408 was toch een gepantserd personeelsvoertuig voor de infanterie?

Door: Jan Gaasbeek

G-Eskadron oud
De voertuigen die na de Tweede 
Wereldoorlog in het District KMar 
Utrecht voor het in veiligheid brengen 
van leden van het Koninklijke Huis 
beschikbaar waren, maakten deel uit 
van een bijzondere eenheid, later ook 
wel het ‘oude G-Eskadron’ genoemd. 
Eerste luitenant b.d. Marten Mobach was 
in zijn Utrechtse periode (1946-1954) als 
commandant van de motorrijders bij 
deze eenheid ingedeeld. Hij vertelde 
dat de White M3A1 Scoutcar de eerste 
pantserwagen was, waarvan er enkelen 
van binnen met zachte kussens waren 
voorzien. Deze voertuigen waren 
allesbehalve comfortabel. Daarna 
kwam de International Harvester 
M5A1 Half-track. Er werden lange 
oefenritten gereden met een speciaal 
doel: het verkennen van routes voor 
het veilig verplaatsen van de leden van 
de Koninklijke Familie c.q. Koninklijk 
Huis. Om te controleren hoe lang het 
duurde voordat het eskadron ‘rijklaar’ 
was, werden er alarmoefeningen 
gehouden. Dan concentreerde het 
volledige eskadron zich bij de Brigade 
Soestdijk. Het concentreren kon lang 
duren omdat eerst een motorrijder 
langs meerdere adressen moest 
rijden om het personeel te alarmeren. 
Oud-marechaussees Hans Daams en 
Johan Kolkman vertelden dat zij bij 
het eskadron met half-tracks hebben 
gereden en er ook veel onderhoud aan 

moesten plegen. De voertuigen gingen 
vaak stuk. In 1973 werd Marten Mobach 
officier-toegevoegd bij het District KMar 
Utrecht. Hij maakte als waarnemend 
commandant G-Eskadron nog vele 
ritten met de YP-408 pantserwagens.

Een koninklijk voertuig
Over de YP-408 is veel geschreven 
en gesteld dat dit voertuig werd 
ontwikkeld voor de pantserinfanterie. 
Die lezing staat op gespannen voet 
met de waarheid! Op 16 juni 1959 werd 
door de Koninklijke Landmacht (KL) in 
Legerplaats Oirschot een voertuigendag 
georganiseerd. In samenwerking met 
DAF, de grootste leverancier van de 
KL, werd een overzicht gegeven van 
de verschillende typen wielvoertuigen 
die bij de KL in gebruik waren. Van 
de naoorlogse voertuigen waren de 
meest voorkomende typen aanwezig. 
De voertuigen waren in een grote 
kring opgesteld. Er stonden enkele 
buitenbeentjes tussen. Daarvan trok 
vooral een pantserwagen de aandacht: 
de DAF YP-408, die voor het eerst aan 
de buitenwereld werd getoond. Deze 
achtwielige YP-408 werd gepresenteerd 
als een gepantserd personeelsvoertuig.

De YP-408 die op 16 juni 1959 werd 
getoond behoorde tot de oerversie 
die uit drie voertuigen bestond. Deze 
hadden afwijkende kentekens die ook 
vragen hadden kunnen oproepen over 

het doel. De binneninrichting van de 
oerversie vormde ook een aanwijzing 
voor een ander gebruiksdoel, want 
deze was te mooi (of beter: te 
royaal) voor een prototype van een 
personeelsvoertuig voor de infanterie. 
Dat bleek onder meer uit de prachtig 
afgewerkte hemel met stootkussens en 
lampjes. Voor welke gebruiker werd de 
YP-408 dan wel ontwikkeld? Dat was 
niet voor de pantserinfanterie maar 
voor het G-Eskadron van de Koninklijke 
Marechaussee! Dit eskadron was op 
6 augustus 1955 opgericht en had 
tot taak de leden van het Koninklijk 
Huis in veiligheid te brengen bij een 
Russische inval. Er moesten overigens 
nogal wat verbeteringen worden 
aangebracht voordat de eerste drie 
pantserwagens werden afgeleverd. 
Maar liefst 54, waarvan de laatste wel 
een heel bijzondere: het aanbrengen 
van asbakjes, dat eens te meer op het 
bijzondere gebruiksdoel wees. De YP-
408 was dus in feite een opvolger van 
de geldwagen van De Nederlandsche 
Bank waarmee het prinselijk paar op 12 
mei 1940 in veiligheid werd gebracht. 
De YP-408 werd vanaf 1964 bij de 
pantserinfanterie in gebruik genomen. 
Er werden in totaal 750 stuks in diverse 
uitvoeringen gefabriceerd.

Extra inspanning
In verband met de Russische dreiging 
na de Tweede Wereldoorlog kon door 
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de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 
(BLS) met een telegram het G-Eskadron 
worden gealarmeerd. Dat telegram 
regelde de verplaatsing onder pantser 
van de leden van de Koninklijke Familie 
naar een veilige locatie. De aanwezigheid 
van de Koninklijke Familie op Paleis 
Soestdijk en later Kasteel Drakensteyn 
betekende een extra inspanning 
voor het District KMar Utrecht. De 
districtscommandant had voor de 
uitvoering van het telegram enkele 
personeelsleden uit de vredessterkte 
van zijn district beschikbaar die onder 
zijn leiding konden worden belast met 
de verplaatsing door het G-Eskadron. Het 
district beschikte uiteindelijk over acht 
YP’s. Tevens waren andere voertuigen 
voor de logistiek beschikbaar.

Rijopleiding
Veel personeelsleden van het District 
KMar Utrecht hebben in de loop van 
de tijd wel met het G-Eskadron te 
maken gehad. Alvorens een YP-408 
mocht worden bestuurd, moest een 
rijopleiding bij het Pantserinfanterie 
Rijopleidingscentrum (PIROC) in 
Veldhoven worden gevolgd. Een 
opleiding bestaande uit verkeerstheorie, 
rijonderricht waaronder terreinrijden en 
onderhoud. Ook het wisselen van een wiel 
werd beoefend, een hele klus, waarvoor 
veel tijd moest worden uitgetrokken. 
Het rijden met een YP was overigens 
een belevenis. Het gemak waarmee 
het logge tien ton wegend voertuig te 
besturen was, deed menige luxe auto 
‘verbleken’! Wanneer het eskadron 
uitrukte, meestal met begeleiding van 
KMar-motorrijders, was er over het 
algemeen veel bekijks. Overigens had 

het behalen van het YP-rijbewijs een 
groot voordeel. Op het civiele rijbewijs 
konden alle (groot) rijbewijzen inclusief 
bus worden bijgeschreven. In het 
dagelijks verkeer was het rijden met een 
YP-408 niet alleen voor de chauffeur 
een behoorlijke uitdaging maar ook 
voor de boordschutter/bijrijder. Deze 
verleende de chauffeur assistentie door 
op kruispunten ‘rechts vrij’ te roepen en 
had ook de taak om actief mee te blijven 
kijken tijdens het rijden.

Meerdaagse oefeningen
Een- of tweemaal per jaar werden 
met het G-Eskadron meerdaagse 
oefeningen gehouden. Onder andere 
werd de Mergellandroute gereden, 
waarbij de stuurmanskunst van de 
chauffeurs behoorlijk op de proef werd 
gesteld, en het er ook op aankwam de 
breedte (2.40 meter) en lengte (6.10 
meter) van de voertuigen goed in te 
schatten. Ook was er een keer een grote 
rit naar de omgeving van Pieterburen 
met een wadlooptocht. Tijdens deze 
wadlooptocht werd zeer behulpzaam 
een klas verpleegsters geholpen met 
oversteken van het wad.

Schietoefeningen
Op het Infanterie Schietkamp 
in Harskamp werden jaarlijks 
schietoefeningen gehouden – soms ook 
rijdend – met het boordwapen van de YP-
408, de Browning .50. In colonneverband 
werd naar het oefenterrein gereden en 
werden de voertuigen op het schietpunt 
‘baan India’ opgesteld. Alvorens er 
kon worden geschoten, moesten de 
wapens nauwgezet worden afgesteld 
met het zogenaamde ‘no go en go 

hulpstuk’. Dat was een precies werkje 
en voorkwam dat het wapen tijdens het 
schieten vastliep en er schade ontstond 
waardoor de loop niet meer verwijderd 
kon worden. Dat kwam wel eens voor 
en de vastgelopen .50 werd dan veilig 
afgevoerd om te worden onderzocht 
door een onderzoekscommissie van de 
Technische Dienst. Was een verkeerde 
afstelling de oorzaak, dan kon dat 
gevolgen hebben voor degene die 
nalatig was geweest. Bij het schieten 
werden de lopen zeer heet en moesten 
regelmatig worden verwisseld en 
gekoeld. Daarbij moest voorzichtig 
worden gehandeld om brandwonden te 
voorkomen.

Andere inzet en afscheid
Bij hoge uitzondering (met 
toestemming van de BLS) werden de 
YP’s van het G-Eskadron in 1975 ook 
ingezet voor bijstand in Amsterdam bij 
een Molukse gijzelingsactie en voor de 
rondombeveiliging van Paleis Soestdijk 
bij een voorgenomen Molukse actie om 
koningin Juliana te gijzelen.
Na jaren van trouwe dienst bij het 
eskadron werden de acht YP’s in 
maart 1986 buiten gebruik gesteld en 
afgevoerd. In de loop der jaren werden 
de voertuigen onderhoudsgevoeliger 
en kregen steeds meer defecten. Ze 
werden verkocht, verschroot of gestald 
bij musea of een kazerne (zoals de 
Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn). 
Eén YP kreeg een tweede leven op de 
vliegbasis Sintra in Portugal.
28 jaar lang maakte de DAF YP-408 
deel uit van het G-Eskadron. De 
pantserrupsvoertuigen M113 en YPR 
kwamen er voor terug. Halverwege 
de jaren negentig werd het eskadron 
opgeheven. Dit artikel kwam tot stand 
met medewerking van Stan Klijnhout, 
Peter Nijmeier en Hans de Vries. Als 
bronnen werden geraadpleegd: het 
artikel ‘De DAF YP-408, een koninklijk 
voertuig’ door mr. E.A.K.G. (Sander) 
Ruys in Armamentaria 38 (2003-2004), 
de website dafyp408.nl/g_eskadron, 
het archief van Stichting Museum der 
KMar in Buren, het blad Ons Wapen en 
het boek ‘Een krachtig instrument - De 
Koninklijke Marechaussee 1814-2014’, 
door Herman Roozenbeek, Jeoffrey van 
Woensel en Frank Bethlehem.

Met dank aan Jan van Gaasbeek, 
redactielid van MC.

Bronvermelding: Marechaussee Contact.
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Herdenken

Hoe ouder ik word hoe dichter ik bij de Tweede Wereldoorlog 
raak. Dat is gelegen in de theorie zoals psycholoog/schrijver 
Douwe Draaisma die heeft geduid: waarom het leven sneller 
gaat – althans, zo voelt het voor menigeen, naarmate je ouder 
wordt. Een belangrijke factor die deze illusie voedt, zo stelt 
Draaisma, is dat de dagen meer op elkaar gaan lijken. In je 
jeugd is alles nieuw, beleef je veel ervaringen voor de eerste 
keer. Beleef je gewoon meer. Al die indrukken maken het 
leven interessant en lijkt in één jaar meer te gebeuren dan in 
een paar jaar wanneer je op leeftijd bent. Als je jong bent kun 
je niet wachten op het volgende avontuur en wachten lijkt 
een eeuwigheid te duren. Een hoofd vol herinneringen maakt 
een leven voller.  

Zeg zelf: het leven vliegt voorbij. Voor je het weet is het 
afgelopen. Ik denk dat velen bij de laatste adem die ze 
uitblazen het gevoel bekruipt dat het leven een zucht was. 
Wat is nou veertien jaar? Dat is teruggerekend 2004. Dan 
spreek je niet van ‘vroeger’.

Veertien jaar is dezelfde tijdsspanne tussen mijn geboortejaar 
1958 en, pak hem beet, D-day. Deze historische landing in 
Normandië die de inleiding vormde tot de overwinning van 
de geallieerden op de Duitsers en dus voor onze vrijheid, heeft 
op mij de grootste impact gehad van alle gebeurtenissen die 
ik niet bij leven heb meegemaakt. Toen ik jong was leek D-day 
lang geleden. Nu dus niet meer. Ik voel nu nadrukkelijk dat 
1958 eigenlijk vlak na de oorlog was. D-day is voor mij nog meer 
gaan leven. Vijf jaar geleden bezocht ik de Normandische kust. 
In een boek dat ik daar kocht zijn de gebeurtenissen van dag 
tot dag en van slag tot slag vastgelegd. De iconische namen 
van de stranden waar Amerikanen, Canadezen en Britten op 
6 juni 1944 aan land kwamen dreunen na: Ohama, Juno xxxx. 
Wadend door de vloedlijn waren deze helden kanonnenvuur 
voor de Duitsers achter hun onneembaar geachte Atlantikwall 
langs de hele Europese kust. De zee kleurde rood van het bloed. 
Toch sloegen onze bevrijders een bres in de verdedigingslinie. 
Voor elke meter grond werd gevochten.

Wat zich in de ruim vier jaar daarvoor en nog een jaar na 
D-day in Europa had afgespeeld, tart elke beschrijving, 
gaat elke voorstelling te boven. Miljoenen mensen 
werden gedeporteerd, bijeengedreven in werk- en 
vernietigingskampen. Slechts een enkeling overleefde het. De 
Duitsers wisten tijdens de oorlog al dat niemand ooit zou gaan 
geloven welke onthutsende, verschrikkelijke werkelijkheid zij 
hadden gecreëerd.  Maar door het verslaan van de bezetter en 
het beëindigen van de wreedheid weten we wat de Holocaust 
inhield. Er zijn getuigen (steeds minder), er zijn verhalen, er 
zijn beelden. Alles is gedocumenteerd. 

Tegenwoordig is de herdenking in een breder perspectief 
getrokken. Wie of wat we herdenken is door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei in een memorandum vastgelegd. Wij 
herdenken Nederlandse oorlogsslachtoffers – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook 
ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties.

Unifil-slachtoffers worden dus eveneens herdacht op 4 mei. 
Dat is terecht, want voor vrijheid en vrede moet nog steeds 
strijd en opoffering worden geleverd. Dat weten wij Libanon-
veteranen maar al te goed. Het maakt bij het nationaal 
herdenken ook niet uit in welk conflict iemand is gesneuveld 
of aan welke kant militairen hebben gestaan. Zo verschilt het 
verdedigen van je land nogal met de politionele acties in 1949 
tegen de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië. Maar 
onze militairen daar vervulden nu eenmaal hun plicht en elke 
tijd heeft een eigen dynamiek. In dat perspectief mag een 
voorbije periode niet zomaar ethisch worden gearbitreerd in 
een latere periode. Om die reden ook hoeft Nederland zich 
niet te schamen voor haar koloniale verleden.
De herdenkingskwestie werd actueel door de actiegroep ‘Geen 
4 mei voor mij’ die de herdenking op de Dam wilde verstoren, 
hetgeen door de rechter werd verboden. De herdenking 
verliep op wat geroep na zonder wanklank. Wij moeten ons 
trouwens niet al te zeer laten frustreren door zo’n actiegroep, 
want stilte is, ook al wordt er geschreeuwd, het sterkste geluid 
dat er bestaat.
Toch moeten we niet doorschieten in het herdenken, 4 mei 
mag niet worden gepolitiseerd en ook niet worden geclaimd 
in het toenemend slachtofferschap dat wordt gekoesterd in 
onze huidige samenleving. 

Ik heb het idee dat de Tweede Wereldoorlog soms wordt 
gebagatelliseerd, maar het leed wat toen geleden is, is 
onbeschrijflijk en ongekend. Laat die oorlog de kern blijven 
van onze Nationale Herdenking. Op deze dag stilstaan – en stil 
blijven! – bij al diegenen die zich in het kader van de Verenigde 
Naties hebben ingezet voor vrede in conflictgebieden, en dat 
met hun leven hebben moeten bekopen, is het juiste moment 
voor het bewijzen van eer. Als je echter beseft hoe wis de dood 
was voor zij die voor de Normandische kust uit hun amfibisch 
voertuig stapten om Europa te bevrijden, komt speciaal hen 
ongeëvenaard heldendom toe. Ik vraag mij af of er ooit nog zo 
ver van huis met zo’n groot hart voor de vrijheid van anderen 
zal worden gevochten als toen op 6 juni 1944, niet eens zo 
lang voordat ik werd geboren. 

Albert van Keimpema       
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Op 16 juli vond het 10 jarig jubileum plaats van de Veteranen 
te Rotterdam. Deze groep veteranen, die voornamelijk bestaat 
uit Unifillers, is 10 jaar geleden begonnen als een klein clubje 
maten die het leuk vonden om elkaar op te zoeken en leuke 
dingen te toen. De afgelopen jaren is de groep steeds groter 
geworden en na 10 jaar vonden we het weer eens tijd om 
dit te vieren met een gezamenlijk etentje met onze partners 
erbij. De locatie was de echo's home op de van Genth kazerne. 
De kok Alex heeft zijn best gedaan, de BBQ was lekker en 

er was voor een ieder wat wils: stokbrood, salades, kip rund 
en varkensvlees met patat.  Er was een heerlijk sfeertje op 
het terras en de bediening was ook goed en gezellig, Gerda 
kwam ons regelmatig van wat drank voorzien.....en natuurlijk 
Leontien die ook kwam helpen. Kortom, het was een zeer 
geslaagd etentje en iedereen ging tevreden naar huis. Op naar 
de volgende 10 jaar!
 
Rob Godijn.

10 jarig jubileum veteranen
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Veteranendag 2018
Oude stompen, jong nog dienende 
militairen, kinderen, partners en heel 
veel belangstellenden die zich niet 
123 laten plaatsen in een van deze 
genoemde doelgroepen. Maar wel 
heul veel blauwe baretten!!       Alles en 
iedereen kwam voorbij.

En dat maakt het allemaal zo ontzettend 
leuk. Een voelbaar stuk waardering 
voor onze inspanningen in een, voor 
sommige ver verleden en voor een flink 
aantal toch van wat recentere aard. Wat 
hebben de organisatie en aanwezige 
instellingen en verenigingen toch weer 
mooi uitgepakt. Er was veel te zien, 
veel te doen. Voor jong en oud! Onze 

maten op de motoren in grote getalen 
aanwezig, top. Ook was het mooi om te 
zien waar onze huidige militairen mee 
werken. Vanuit verschillende hoeken 
horen wij natuurlijk dat men kritisch 
kijkt naar het huidige materiaal. Wat op 
veteranendag voorbij kwam rollen zag 
er zo, op het oog, prima uit. Wellicht dat 
het aanwezige zonnetje hier aan heeft 
meegeholpen?

En dan die verhalen. Dank Teunis, de 
broers René en Theo, Ed Nokhai, Andre 
en Rianne, Effendi, Michel, Willem, Joop 
en vele anderen die hun verhaal hebben 
gedeeld. Dank! Was het overigens 
toeval dat ik veel veteranen uit 1979 

heb gesproken? Teruglezend vulden zij 
best wel veel praatmomenten. En daar 
is natuurlijk niets mis mee. De Fransen 
aflossen, zelf de post schilderen of eten 
regelen. Het kwam allemaal voorbij. 
Wees trots op wat jullie indertijd hebben 
gedaan, ook voor degene die na jullie 
kwamen. 
Dank aan de fotografen die ons hun 
mooiste foto’s hebben opgestuurd. Een 
selectie is uiteindelijk lastig maar jullie 
hebben ons absoluut voorzien van 
mooie plaatjes. Thanks!

Veel lees en kijkplezier!

Foto: Rob Godijn
En op weg! 

Foto: Rob Godijn
Plaats rust!
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De NLVD 2018 was dit jaar 
wederom een groot succes.
Op 28 juni vertrok ik met Hans van Lent naar Den Haag om 
op het Malieveld John Verheul, Johan Moerman en Kick 
Rooijakkers te ontmoeten. Na de lunch zijn we begonnen 
met het opbouwen en in tegenstelling tot vorig jaar waren 
de weersomstandigheden goed. Het was goed warm. Als 
Unifillers voelde wij deze hitte niet en voordat we het wisten 
was het roadblock opgebouwd. Op een andere plek dit jaar, 
lekker centraal en bij de Unifil voertuigen. Op 30 juni was ik 
vroeg aanwezig op de merchandise stand van Berry en zijn 
vrouw. Hoewel het vroeg was waren er al maten aanwezig bij 
de stand om hun consumptiebonnen op te halen bij Ad de 
Bruijn die ook dit jaar weer de uitgifte van allerlei bonnen voor 
zijn rekening nam. Ad super bedankt en hopelijk wil je het 
volgend jaar weer doen?

Zoals gezegd, het weer was fantastisch en al snel stond er een 
behoorlijke groep Unifillers in de zon bij het roadblock. De 
sfeer zat er al snel in en na het nuttigen van onze lupa gingen 
we ons opstellen voor het Defilé. Zoals elk jaar is er dan sprake 
van een georganiseerde chaos maar uiteindelijk hebben onze 
groepscommandanten het voor elkaar gekregen om iedereen 
goed opgesteld te krijgen.

Het Unifil detachement bestond uit totaal 5 groepen dus 
waren we ook dit jaar weer ruim vertegenwoordigd. Ik heb 
later wat filmmateriaal bekeken en we liepen er weer strak en 
gedisciplineerd bij. Het was voor mij een eer om dit jaar als 
paradecommandant voorop te lopen. Ik heb daarvan genoten 
en een paar keer met trots achterom gekeken.

Na terugkomst op het Malieveld hebben we onder het 
genot van een biertje en volle zon weer herinneringen 
opgehaald. Gesproken over  onze " Moments"  in Libanon.  
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De verhalen die ons verbinden en de herinneringen die ons 
hebben gevormd zoals we zijn. Maar ook zijn de namen 
gevallen van onze maten die niet meer onder ons zijn of die 
afwezig zijn omdat ze fysiek of mentaal niet in staat zijn om 
te komen naar deze Veteranendag die voor iedere veteraan 
wordt gevierd. 

De sfeer was als vanouds goed en ik heb veel vrolijke 
gezichten gezien en veel mensen horen lachen en gezien dat 
maten elkaar weer ontmoeten nadat ze elkaar lang niet meer 
gezien hadden. Daar is deze dag voor, de verbinding en de 
kameraadschap onder Unifillers nu en voor altijd. De minister 
van Defensie heeft ons roadblock bezocht en een aantal van 
ons hebben naar Gemma van Eck staan luisteren.

Ook aan deze dag kwam een einde en met de hulp van 
een aantal vrijwilligers hadden we onze spullen weer snel 
afgebroken en ingepakt en konden we tevreden huiswaarts 
keren........om volgend jaar weer aanwezig te zijn op de NLVD 
2019 en hopelijk samen met jullie in een goede gezondheid. 
Dan gaan we weer een biertje drinken en deze dag vieren 
alsof het onze eerste NLVD is. Tot volgend jaar. 

met blauwe groet,
Joop Hoek 
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Foto's: Rob Godijn
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Foto: Renald Tinneberg
YP voor oa gewondenvervoer, menig 
hospik heeft zijn werkzaamheden hierin 
moeten uitvoeren. Een mooi exemplaar!

Foto: Renald Tinneberg
Gezellige drukte bij ons meeting-point.

Foto: Renald Tinneberg
Wat een fantastisch weer hebben we 
gehad deze dag!
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Foto: Renald Tinneberg
Jouw mailadres is dus……

Foto:  Ruud Zwiers
inzet van Ruud op post 7.17

Vlnr: Joop van Egteren drager van rood koord, Al Yatun 1979. Uitgangspunt in 1979: Roeien met de riemen die in de container lagen in de haven van Haifa 
waarvan de sleutels in Nederland lagen. Ruud Zwiers, 1979 op post 7.17. De Fransen afgelost, dus alles zelf schilderen en opknappen. Rob Hendriks 1979 op 
post 7.2. Ed Nokhai 7.2 in 1979.
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Onze motorveteranen
Ook dit jaar weer ruim aanwezig en te bewonderen op verschillende mooie fietsen…Eh sorry, Bikes!

   Foto: Ronald Tinneberg

   Foto: Ronald Tinneberg    Foto: Ronald Tinneberg

Monuta team bijzondere uitvaarten
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.
Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 
terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 
ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 
verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 
die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 
Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 
zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.
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Doetinchemse Veteranendag
De Nederlandse Unifil Vereniging was zaterdag 16 juni traditioneel aanwezig op de Doetinchemse Veteranendag, 
georganiseerd door de Stichting Veteranen Oost-Nederland (SVON). Alle veteranen en familieleden uit Doetinchem en 
omstreken waren uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. De dag begon om 10.00 uur met een Herdenking 
bij het monument Oud-Indiëgangers in het Mark Tennantplantsoen. 

Door het hele centrum van Doetinchem waren er activiteiten. 
Op de markt voor het stadhuis was er tijdens de Veteranendag 
aandacht voor het herdenken van kameraden, het uitwisselen 
van ervaringen maar ook een plek waar “wij” elkaar weer eens 
konden ontmoeten. Tevens stonden er op de markt standjes 
om de bezoekers te informeren over de diverse activiteiten, 
voor en door veteranen. We zien steeds meer initiatieven 
zoals van de leden van het Veteranen Search Team die flink 
aan de weg timmeren en daardoor veel gevraagd worden 
bij zoekacties in heel Nederland. Verder zagen we stands van 
Stichting Hulphond, een mobiel ontmoetingscentrum van 
SVON, het Veteraneninstituut, de Sunset March uit Nijmegen, 
de BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en 
dienstslachtoffers) een vereniging voor mensen met een 
dienstverband aandoening. 

De NUV pakte traditioneel groot uit met de YP die door veel 
mensen nog altijd vol ontzag wordt aanschouwd en waar 
kinderen met grote ogen naar kijken,  diverse Necaf’s,  de 
Veldkeuken en natuurlijk het “ kotje”.  In de legertent konden 
de bezoekers zien hoe het er in Libanon aan toe ging. Hier 
ontstonden ook mooie gesprekken zoals een jongetje dat 
aan zijn moeder vroeg; waarom wilde papa niet in het leger? 
De moeder keek mij aan en dacht wellicht, ga ik echt zeggen 
waarom of geef ik een politiek verantwoorde reactie. Na 
deze lichte aarzeling gaf ze toe dat papa een beetje bang 
was en niet zo stoer als deze mannen, ze wees hierbij op ons.   

De jongen keek ons glunderend aan en zei, ik ben ook stoer dus 
ik ga later ook het leger in… Of een meisje dat vroeg of wij ook 
een WhatsApp konden sturen naar onze vaders en moeders. 
Ze keek heel vreemd toen we antwoordden, wij moesten het 
doen met echte papieren post en een echte postbode.  De 
gesprekken met bezoekers en veteranen blijven bijzondere 
momenten. Of het nou gaat over hoe het nu met je gaat of hoe 
het toen met je ging, men blijft bijzonder geïnteresseerd. Dit is 
ook de levensader van de NUV, veteranen bij elkaar brengen 
en met elkaar blijven vertellen hoe wij onze uitzending 
hebben beleefd . Er zijn nog heel veel mensen om ons heen 
die willen weten wat wij daar hebben gedaan zodat wij ons 
moeten blijven verenigen. 

Nadat de enorme rookwolken om de veldkeuken opgetrokken 
waren konden de bezoekers genieten van leger voedsel 
dat zorgvuldig werd opgediend door onze Kick. Na de 
eerste vreemde blikken te hebben getrotseerd werden de 
geprepareerde maaltijden met verbazing gegeten, het is nog 
lekker ook!  Bij de kinderen was het iets lastiger, die vinden al 
snel iets “vies” tot grote hilariteit van hun ouders.

Een bijzondere dag kwam rond 17:00 uur tot een einde en we 
kijken uit naar de volgende Veteranendag van de SVON.

Erick van de Wouw
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Verslag van een VEVA 
Zorg-student met 
Libanese roots, Ramin Jaafar.
Interview Ramin door Egbert van Dijk, zelf veteraan Libanon 1979 - 1980 en nu 
werkzaam bij Veva Kranenburg te Harderwijk.

Inleiding: Ramin was, naar aanleiding van mijn eerdere voorlichting als veteraan 
over Unifil Libanon, naar mij toe gekomen en gaf aan dat hij Libanees is en graag 
meer zou willen weten over de missie en de veteranen van Unifil in libanon. Of ik 
hem meer kon vertellen? Ook gaf hij aan dat hij binnenkort naar libanon zou gaan.

Hij vroeg mij of ik nog tips had om plekken en plaatsen te bezoeken van Unifil hij 
wilde een powerpoint maken over Unifil in Libanon. Nu kreeg ik een ingeving dat 
Chris Laarhoven met de stichting weerzien Libanon ook deze dagen met een groep 
naar Libanon zou gaan. Wellicht ging het een en ander samen?

V.I. gebeld en uitgelegd wat de bedoeling was. Een ontmoeting en contacten aldaar? 
Afgesproken met Chris dat Ramin zelf met hem contact zou opnemen en hem zou 
uitleggen wat zijn bedoeling was. Zo geschiedde en alle lof voor V.I. en Chris en de 
Libanon-gangers die het voor Ramin mogelijk hebben gemaakt, (ben er enorm trots 
op dat dit gelukt is). 

Ramin wil je jezelf even voorstellen wie je bent, je leeftijd, 
roots en dergelijke bijv. geboren hier in Nederland of in 
Libanon?
"Mijn naam is Ramin Jaafar, 17 jaar, en dit jaar gestart met de 
opleiding Zorg op VEVA Landstede in Harderwijk. Mijn vader 
komt uit Libanon en mijn moeder is Nederlandse. Ik heb 
nog veel familie in Libanon wonen. Ik ben zelf in Nederland 
geboren, in Harderwijk".

Wat heeft je gedreven om dit te gaan doen? Was je bekend 
met de Missie Libanon?
"Ik wilde een uitdagende opleiding, en daarnaast spreekt 
het verzorgende me aan. Ik leer veel over defensie tijdens de 
militaire lessen en ik leer veel over het menselijke lichaam. Een 
mooie combinatie. Verder vind ik de extra activiteiten, zoals 
het meedoen met de Nijmeegse vierdaagse, erg leuk. Ik was 
wel bekend met missies in Libanon, maar was me niet bewust 
van de rol van Nederlandse missies. Ik ben regelmatig in 
Libanon geweest en heb heel wat blauwhelmen gezien".

Thuissituatie: is hier wel eens over gesproken en hoe heb 
je dat zelf ervaren?

"We hebben thuis wel eens over de missies in Libanon 
gesproken, omdat mijn oom in Libanon heeft gediend. Hij was 
getraumatiseerd door de ervaringen in Libanon. Ik heb hem 
nooit daarover kunnen spreken, want hij was al overleden. Ik 
heb wel spulletjes van hem geërfd.
Ik vond het altijd boeiende verhalen, maar ik kon me er niet 
zoveel bij voorstellen".

Welke opleiding doe je nu en heeft deze opleiding er ook 
voor gezorgd dat je dit wilde gaan doen?
"Ik doe nu VEVA Landstede Harderwijk. Op deze school doe ik 
de opleiding Verzorgende IG. Ik ben eerstejaars en ik heb al erg 
veel geleerd over defensie en vooral over mijzelf! Ik wist zelf 

nooit wat ik wilde worden dus ik wilde iets uitdagends doen, 
daarom koos ik deze studie om zowel fysiek als geestelijk 
uitgedaagd te worden. Deze studie heeft er ook voor gezorgd 
dat ik nog meer dingen wil gaan ontdekken. Dat ik meer wil 
leren over mijn eigen roots, de internationale ontwikkelingen 
en de rol van Nederland, over hoe politiek werkt en hoe 
Nederlandse militairen worden ingezet. Dit was voor mij de 
aanleiding om naar Egbert van Dijk te stappen, omdat ik naar 
Libanon zou gaan en wist dat hij er vroeger ook is geweest als 
militair". 

Je bent in Libanon geweest hoe is het gegaan ben je aan 
de dingen toegekomen die je voor ogen zag?
"De eerste paar dagen in Libanon verliepen rustig en hebben 
wij onze tijd doorgebracht in Libanon. Daarna gingen wij naar 
familie in Saida (Sidon) waar wij een week verbleven. Vanaf 
Saida hebben wij veel familie bezocht en is er veel familie bij 
ons geweest. Veel familie is gevlucht uit Syrië naar Libanon, 
dus het was wel emotioneel om ze in Libanon te ontmoeten. 
Ik heb Chris van Laarhoven, van de Stichting Weerzien 
Libanon, al eerder bericht gedaan in Nederland, maar heb in 
Libanon telefonisch contact opgenomen. Toen ik hem aan de 
lijn had werd ik meteen uitgenodigd om naar de Veteranen 
in Sour (Tyre) te komen en samen avond te gaan eten. Ik ben 
die avond naar de veteranen in het hotel gegaan en werd erg 
vriendelijk en open onthaald! ik voelde mij meteen welkom en 
werd direct betrokken bij alles wat komen ging. De veteranen 
voelden zich vrij om ervaringen en verhalen met me te delen".

Heb je nog spanningen ervaren tijdens je verblijf ondanks 
dat Unifil nog steeds aanwezig is in Libanon en er 
regelmatig onrustig is?
"We waren tijdens de verkiezingen in Libanon. Dat zorgde 
voor veel spanning op straat. Er waren dan ook heel veel 
militairen op de been. De milities en politieke groeperingen 
waren zeer actief. Dat kon je zien aan alle auto’s met vlaggen 

Ramin voor het herdenkingsmonument
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en demonstraties. Ook waren de militairen heel alert bij de 
check points. Tijdens verkiezingsdag, de laatste dag dat we 
in Libanon waren, werd ons geadviseerd binnen te blijven. 
‘S-nachts waren er beschietingen en moesten we voor de 
veiligheid de luiken voor de ramen dicht doen".

Kon je vrij reizen en hoe heb je dat gedaan?
"We konden op zich vrij reizen, maar in bepaalde wijken 
was het wel gevaarlijk. Zo ben ik in de wijk Chatilla in een 
vluchtelingenkamp in Beiroet geweest. Daar konden we niet 
veilig rondlopen, je voelde meteen de spanning. De armoede 
in het vluchtelingenkamp is groot, de mensen wonen allemaal 
‘op elkaar’ en de sfeer is grimmig. Het was ook gevaarlijk 
omdat mijn moeder er Westers uit ziet, waardoor er gevaar 
is voor ontvoeringen. In het Zuiden van Libanon was het ook 
gevaarlijk. We stonden aan de grens met Israël, maar toen we 
aan een soldaat vroegen of dat de grens was met Israël zei hij 
dat het de grens is met Palestina. Op dat moment besef je dat 
niet alles vanzelfsprekend is.
Wat ook veel mensen gevaarlijk vinden is de weg naar het 
Militaire museum van de Hezbollah (politiek religieuze 
groepering). Bijzonder is dat zij de oorlog laten zien vanuit 
hun oogpunt, dus tegen Israël. Wij krijgen in Nederland hele 
andere informatie"!

Hoe kijk je op deze ervaring terug en wat heeft veel indruk 
gemaakt?
"Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken. Om mensen te 
spreken die uitgezonden waren naar Libanon. Vaak met het 
idee dat ze een spannend avontuur gingen beleven. Heel 
indrukwekkend waren de verhalen over hun uitzending en 
wat voor invloed de ervaringen zijn geweest voor hun leven. 
Veel mannen die ik daar heb ontmoet zijn getraumatiseerd 
(PTTS) en hebben daar nog steeds last van. Indrukwekkend 
was ook de herdenking, met name tijdens de minuut stilte. 
Je kon een speld horen vallen. Dat was een heel emotioneel 

moment voor veel veteranen. Ik heb gezien en ervaren hoe 
belangrijk de inzet is van de Stichting Weerzien Libanon".

Heeft deze Libanon reis je voldoening opgeleverd en heeft 
het nog consequenties voor je zelf?
"De reis heeft zeker veel voldoening opgeleverd. Heerlijk 
om weer bij mijn familie te zijn geweest én om de Libanon 
veteranen daar in Libanon te ontmoeten. We praten thuis 
veel over onze ervaringen en vertellen mensen over de 
belevenissen in Libanon. Ik begrijp nu beter wat voor 
invloed trauma’s hebben op mensen en dat veteranen vaak 
niet begrepen worden. Ik wil daar graag over vertellen aan 
bijvoorbeeld mijn klasgenoten. Ik denk elke dag aan de 
verhalen die ik heb gehoord. Ik wil Egbert van Dijk, van school, 
en Chris van Laar, van de Stichting Weerzien Libanon, hartelijk 
bedanken voor hun inzet zodat ik dit heb mogen meemaken".

Ga je ooit nog terug naar Libanon?
"Ik ga zo vaak mogelijk naar Libanon om mijn familie te blijven 
bezoeken. Je moet nooit je roots vergeten! Daarnaast blijft 
Sour ook heel bijzonder en zal ik niet naar Libanon gaan zonder 
een bezoek te brengen aan het herdenkingsmonument". 

Ramin bedankt voor dit interview, met dank aan Egbert van 
Dijk.

In het midden Ramin, foto genomen voor house Tyr

Ramin in gezelschap van een aantal Unifil-veteranen
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Rechtstreeks vliegen naar Beirut
Wat begon met de reclame aankondiging van Transavia om per 1 november dit jaar te starten met rechtstreekse 
vluchten op Beirut lijkt het plots echt te gaan gebeuren.

Toen ik in het voorjaar de advertentie, met een ticket prijs 
van €59, op facebook zag maakte ik met mijn mobiel een 
schermfoto en appte die naar Peter Broek. Met de tekst: “Joh, 
zullen wij even een lang weekendje naar Beirut gaan? Dan 
gaan wij lunchen in Tyre en koffiedrinken in Mahdel Zun”. Hij 
regeerde natuurlijk direct met iets van: “Doen we!”

Een paar dagen later bedacht ik om toch eens te gaan zoeken 
wie de CEO van Transavia zou zijn. En ach dacht ik, niet 
geschoten is altijd mis, dus besloot ik een brief te schrijven aan 
deze directeur. Bij de brief deed ik een gesigneerd exemplaar 
van mijn boek, ‘Libanon 1980 vakantieland?’. De strekking 
van de brief was simpel. Als Transavia toch ging starten met 
rechtstreekse vluchten op Beirut waarom dan niet in dat 
toestel Unifillers meenemen. Het zou toch prachtig zijn om 
de 13 geportretteerde mannen uit het boek in dat toestel te 
stoppen, met aanhang. Vanuit mijn gedachte dat Unifillers 
altijd een groep potentiele klanten zijn op deze nieuwe 
rechtstreekse route. Dus mooi als reclame voor Transavia en 
super mooi voor ons.

De brief verstuurd, maar ik dacht er eerlijk gezegd bij er niets 
van weer te horen. Wat schetst mijn verbazing als ik binnen 
twee weken een enthousiaste mail van de directeur van 
Transavia krijg. Hij schrijft dat hij zelf kennissen heeft met 
een Unifil verleden en hij zou gaan kijken of zij iets voor ons 
konden betekenen.

Weer een week later kwam er een reactie van de 
communicatieafdeling van Transavia. Zij hadden  naar 
het verzoek gekeken. Maar de conclusie was dat het toch 
een enigszins zwaar onderwerp zou zijn voor een reclame 
campagne. Wat er dan zwaar aan zou moeten zijn weet ik 
nog altijd niet, maar ook de mededeling dat wij allemaal een 
voucher van €100 krijgen voor een zelf te regelen vlucht op 
Beirut. Wetende dat de advertentie vanaf €59 enkele reis 
aangeeft, een prachtig gebaar.

Ik stuurde de mannen een bericht om natuurlijk namen op 
te geven wie mee wilde met in principe alle aanhang erbij. 
Transavia heeft daarna nog eens het voucher bedrag verhoogd 
naar €200,- . Tja hoe mooi kun je het krijgen…..

En dan ben je plotseling bezig met iets van een reis in elkaar te 
zetten. Gelukkig was stil zitten toch al niet mijn ding, maar dit 
is wel weer iets nieuws. Zeg maar gerust iets heel anders dan 
wat ik tot nu gedaan heb. Dus veel bellen en navraag doen. 
Daarbij merkte ik dat er nauwelijks relevante informatie was 
te vinden.

Bij een reisbureau deed ik navraag en kreeg de volgende 
reactie: “Beirut? Libanon…? Nee dat is echt geen vakantieland”. 
Volgens mij had ik daar nu juist een boek over geschreven 
maar dan wel over een periode van ruim 35 jaar eerder. Daar 
kwam ik dus niet veel verder.

De Nationale Veteranendag was aanstaande en ik kwam op 
het Maliveld in gesprek met de minister van defensie, Ank 
Bijleveld. Het was een prachtig en spontaan gesprek in het 
Unifil wachtkotje. Ik heb haar de reisplannen uitgelegd en 
daarbij aangegeven dat het om de mannen in ons boek ging. 
We spraken gelijk af dat ook zij een exemplaar van mijn boek 
zou krijgen. Dat kon een week later prachtig geregeld worden 
omdat ze dan in Deventer zou zijn. Inmiddels wordt via haar 
adjudant gekeken of defensie nog ergens mee kan helpen. 
Hoe het nu verder gaat? We zijn druk bezig met alles te 
regelen. De datum waarop bijna iedereen kan staat zo goed 
als vast, zodat we de vlucht kunnen gaan boeken en ook het 
verblijf kunnen gaan regelen.

Ik hoorde van alle kanten dat er speciale permits geregeld 
worden om het gebied in te mogen, omdat het zuiden van 
Libanon zowel Unifil als Hezbollah gecontroleerd gebied is. 
Wie mijn boek heeft gelezen weet dat mijn zus, in het kader 
van ontwikkelingshulp, in de jaren voor de burgeroorlog in de 
omgeving van Tyre woonde. Haar oude buren van toen leven 
nog en hun zoon heeft een winkel in Tyre. Dus via hen probeer 
ik dingen duidelijk te krijgen.

Want laten we eerlijk zijn, het gaat ons juist om de beleving daar 
weer te zijn en in het gebied rond te kijken. De veranderingen 
in de tijd, sinds 1980, zullen groot zijn. De gebouwen zullen 
grotendeels weg zijn, maar het blijft voor ons bekend terrein 
en het uitzicht zal niet veranderd zijn. Wellicht is het juist dat 
wat we willen zien of voelen? Ergens zoeken we nog altijd de 
bevestiging dat onze bijdrage destijds nut had. 

Voor ons is het vooral de kameraadschap van de jongens van 
toen en het geluk dat we dit, decennia later, samen kunnen 
doen.

En voor mijzelf? Ik wil Libanon vooral opnieuw kunnen ruiken! 
Bert Kleine Schaars
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De reunie van 2019
Beste NUV-leden. De Stichting Unifil Reunie is na de Algemene 
Leden Vergadering (ALV) van maart dit jaar aan de slag gegaan. 
De komende reunie krijgt nu al aardig vorm. In december kan 
je in de Dubbel Vier lezen hoe de reunie er uit gaat zien. De 
inschrijvingen starten in principe op 1 april 2019. De reunie is 
waarschijnlijk op 28 september 2019.

Op dit moment is er een organisatie, bestaande uit 
een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, 
penningmeester en specialisten voor communicatie, protocol/
ceremonie, helpdesk/ontvangst, zorg en info, veiligheid/
risicobeleid en sponsoring.

Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van filmmateriaal. 
Daarover hoor je in december meer. Verder willen we 
een redelijk compleet fotobeeld maken over posten, 
dorpen, bijzondere plaatsen, commandanten, incidenten, 
materiaal…… Wij weten dat er veel fotomateriaal bij jullie 
beschikbaar is en willen daar graag gebruik van maken. 

Het zou mooi zijn als het lukt om dat materiaal op een 
memorystick of via de website ter beschikking te stellen aan 
de leden. 

Wij zoeken daarvoor een of twee enthousiastelingen die al het 
fotomateriaal verwerken en toegankelijk maken.

Het is de bedoeling dat de leden via de website en FB worden 
benaderd en gericht gevraagd wordt om specifieke foto’s met 

Van de penningmeester
Subsidie
Op 1 juni 2018 kregen we bericht dat de V-fonds subsidie ad 
€ 9.700 van 8 augustus 2016, van het jaar 2016 nu definitief in 
zijn geheel is toegekend. En dat het restant van het verstrekte 
voorschot ad 75% ook is uitbetaald tot aan het bedrag van 
de gehele subsidie. We zullen in onze NUV organisatie en de 
reünie er rekening mee moeten houden dat de subsidie wel 
een keer wordt afgehandeld maar niet in het tijdsbestek dat 
wij graag zouden hanteren. De subsidienummers worden wel 
toegekend en de aanvragen zijn in behandeling genomen. 

Onze secretaris Verdi van Hilten gaat op 10 september 2018 
op bezoek bij het V-fonds om kennis te maken en om te 
informeren naar de aanvraag 2018 van onze vereniging. Naast 
onze eigen grote aanvraag hebben we nog een stuk of vijf 
aanvragen van kleinere NUV gerelateerde organisaties 2018 
lopen. Daarvan is en er nu één definitief afgewerkt met € 300.

Nieuwe leden
De teller staat eind augustus 2018 op 1325 verzendadressen. 
Elke week schrijven wel een of meerdere leden zich in als NUV 
lid. Bij navraag blijkt dat de nieuwe doelbewust lid worden 
onze vereniging. Sommige wachten erg lang tot ze zich 
inschrijven als lid. In de ledenadministratie ontbreken thans 

nog een 15 (oude) leden die de contributie 2018 niet hebben 
voldaan. Die lezen deze DV niet meer.

Ziekenboeg en contacten met leden
Opvallend waren het aantal leden in de afgelopen periode 
die ziek waren, een ongeval hebben gehad, of naar een nieuw 
adres zijn verhuisd. Allemaal mensen die ik persoonlijk ken 
hebben we inmiddels bezocht.

Met blauwe groet,
Sjak Neelen

een korte uitleg te leveren. Een aantal voorbeelden:

•  Foto’s van de ingang van het HQ in Haris in 1979, 1980, 1981,  
  1982, 1983.
•  Foto’s van Post 7-4 in zomer en winter van 1979, 1980, etc.
•  Foto’s van diverse straten van Yatar bijvoorbeeld.
•  Foto’s van Sinterklaas, het kerstfeest, oud en nieuw met 
   vermelding van plaats en tijd.
•  Pelotons of compagniesfoto’s die gemaakt zijn in Assen voor 
   vertrek.
•  Etc.

Wij willen dus een zo compleet mogelijk fotobeeld van 
Libanon maken!!!

Het zal duidelijk zijn dat diegene die de foto’s aanlevert, af 
moet zien van zijn auteursrecht. Aan de andere kant gebruiken 
wij als NUV de foto’s uitsluitend voor de doelstellingen van de 
Nederlandse Unifil Vereniging.  

Als jij je wil inzetten voor deze mega klus, graag opgeven bij 
Sjaak Duine (0653356742 / sduine@kpnplanet.nl). 

Als dit lukt, zullen veel van jouw collega’s erg blij zijn. Een 
pittige klus dus, maar een dankbare.

Sjaak Duine
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Dé reünies van Papa's heroes
Als jongeman van 19 jaar mocht ik mij in 1979 melden voor de dienstplicht. Mijn standplaats was Ossendrecht en ik 
werd als chauffeur/schrijver ingedeeld. Na de benodigde opleidingen kwamen we op 14 november 1979 aan in Libanon.

Vanaf Yatar naar 7-20 werden we geëscorteerd door een 
tweetal YP 408. Enige dagen later werd mij al snel duidelijk 
waarom deze escorte nodig was. Bij aankomst op post 7-20 
werden we 'getrakteerd' op een bordje met een tweetal 
teksten “welkom in de hel op aarde” en “ 7-20: het einde van 
de wereld”.

Na enige maanden mochten we ons geluk beproeven op een 
tweetal nieuwe posten: Onze groep werd helaas verdeeld over 
een tweetal posten: 7.9 en 7-12 Rishknaniyah.
Gedurende de uitzending ontstaan er blijvende 
vriendschappen op basis van vertrouwen en respect. Echt 
'brothers in arms”. Op 4 juni 1980 zat onze Libanontijd erop. 
Na aankomst op Schiphol was er geen tijd voor afscheid van 
elkaar waarna een ieder zijn eigen weg ging. Terug naar hun 
geliefden.

Ruim zes maanden Brother in arms en ineens de 'stilte'. Ondanks 
de briefwisselingen met maten (er was toen nog geen e-mail) 
was er nauwelijks tot geen contact. Het was sergeant Martin 
den Dekker die het initiatief had genomen om een reünie te 
organiseren. Ongeveer 25 jaar na terugkomst in Nederland was 
onze 1e reünie een feit. Een geweldige opkomst.  Ondanks de 
tijd was het net of onze film op pauze werd gezet. Natuurlijk 
ouder en 'wijzer' maar van deze 25 jaar was niets te merken. 
Het voelde direct weer goed en vertrouwd. Net of we niet uit 
elkaar waren geweest. Een geweldige BBQ met de nodige 
alcohol maakte dat de verhalen en ervaringen divers waren. 
Zelfs een super 8 film werd getoond. (opnames van onze tijd 
in Libanon overgezet op een DVD).

In 2012 werd onze 2e reünie georganiseerd. Dit keer was de 
locatie: Het Libanonmuseum 'de dorstige types' in Gorinchem. 

Ook hier was de opkomst geweldig. Wederom heeft de 
tussenliggende tijd in de pauzestand gestaan. Ondanks ieders 
eigen beslommeringen ook toen weer een echte eenheid. Na 
afloop was niemand meer dorstig!

Onze 3e reünie was op 8 april 2018. Locatie: Nationaal Militair 
Museum te Soesterberg.
Ook nu was de opkomst geweldig ondanks enkele afmeldingen 
en maten die we helaas niet hebben kunnen bereiken of niet 
bereikt wilde worden. Een mooie locatie die voor Veteranen 
(met Veteranenpas) gratis te bezoeken is. Het bezoek aan dit 
museum stond ook op de planning ware het niet dat we hier 
totaal niet aan toe gekomen zijn. Na de ontvangst en de koffie 
kwamen de foto's op tafel. Vanaf dat moment hadden we 
net zo goed het in een kroeg kunnen organiseren want alle 
aandacht ging uit naar de foto's en bijbehorende verhalen. 
Gelukkig was er wel tijd voor een groepsfoto bij onze YP 408. 
Ondanks dat we het museum niet gezien hebben, toch een 
geweldige dag en reünie. 

Het was zeer waardevol om elkaar weer te zien, waarbij de 
tijdlijn van het ouder worden helaas niet in de pauzestand 
is gezet. Met de wetenschap dat we deze tijdlijn niet kunnen 
stopzetten, laat staan pauzeren, willen we de 4e reünie in 2021 
laten plaatsvinden. Ondanks het ouder worden verjaren onze 
ervaringen niet en zullen wij maten van het 1e peloton Alfa 
Compagnie (Papa's Heroes) bij elkaar blijven komen zolang 
dit kan. De maanden van uitzending, het ontbreken van een 
gedegen afscheid, heeft Brothers in Arms voor het leven 
opgeleverd. 

Met Blauwe groet, 
Han ter Mors
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 
Veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met hun vragen terecht 
kunnen. Het telefoonnummer van het Veteranenloket is 088 – 334 00 00. De 
verenigingen, ook de UNIFIL Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsonder-
steuning. Maatjes onder elkaar voor elkaar, voor een luisterend oor en kame-
raadschappelijke hulp, Nuldelijnsondersteuning is een project van het Vetera-
nenplatform.

Nuldelijnsondersteuning

Hieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL Vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je 
verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op. 

Cees	 van Ingen		  ZH/NBr.midden	 06-24167686
Henk	 Baas		  Fl./A’dam		  06-39864658
Piet	 van Eekelen	 West Brab/Zlnd	 06-40434536
Eike-Jan 	 Koster		  Zuid-Holland	 06-40439692
Jan	 Leenslag		  Zuid-Holland	 06-40500856
Hans	 van Lent		  ZH/NBr.midden	 06-28295477
Klaas 	 Mars		  Ov.west/Fl.	 06-51082753
Cor	 Aalbregt		  Utrecht		  06-12304236
Johannes	 Veltman		  Gelderland	 06-24165879

Henk	 de Wit		  Groningen		 06-51246516
Ico 	 Jongerden		 Overijssel		  06-84426710
Wim 	 van Beek		  Gelderland	 06-81321886
Gerrie 	 van Beek-Klaij	 Gelderland	 06-81321886
Léon	 Heber		  Limburg/België	 06-53893297
Klaas 	 Zijlstra		  Friesland		  06-18696884
Edwin 	 Hissink		  Noord-Holland	 06-24794142
Marcel	 ter Voert		  Geldeland/Overijssel	 06-14063223
Albert 	 Zomer		  Overijssel		  06-15318939

Mijn Boek
In de afgelopen periode ontving ik van ons NUV lid Berend 
Smit de digitale versie van zijn Mijn Boek. Bij het schrijven van 
deze bijdrage had ik de eerste 99 bladzijdes van de 306 reeds 
gelezen. Het behandeld mijn onwetendheid om van mijn 
huidige situatie naar de gewenste situatie te geraken.  

Na mijn burn-out in 2007 (werk gerelateerd) heb ik al 
met verschillende coaches gesproken en boeken over dit 
onderwerp gelezen. Toen ik de aankondiging las, was ik direct 
hevig geïnteresseerd. Het behandeld het hier en nu in je leven. 
Zonder  het verleden erbij te halen. We gaan met Berend in 
een win-win situatie het boek onder de aandacht van UNIFIL-
ers brengen. 

Sjak Neelen
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